
Een ode aan alle grootmoeders, m
oeders en

 dochters van Utrecht.

CATHARINA 

          
      VROUWENPOWER 

    DANSPARADE  

VrĲdag 2 juni 2023 

19.00 uur

Team 
Artistieke leiding/conceptontwikkeling/dans: Karin Elich 

Marketing/fondsenwerving: Jolanda Keurentjes 
Tekst: Annemarie van Drecht 

Context: Anarchien van Heemstra 
Vormgeving: WAT ontwerpers, Leon Hulst 

Aftermovie: Margriet Jansen MJCpro 
Fotografie: Noes Petiet 

Productie: De Voorstelling, bureau voor leuke dingen 
Geluid: Theaterstraat, Dave Bode DB Showtechniek  

Advies route: Maria Robles 
EHBO: Carlijn Hofhuizen 

 
Volg ons! 

Ontmoet de artiesten, zie hoe artistiek leider Karin Elich het allemaal voor elkaar 
bokst en leer meer over ‘onze’ Catharina! 

  Catharina Dansparade    Catharina Dansparade    Karin Elich 

www.catharina.nu 
 

Contact Catharina Nu 
Artistiek leider Karin Elich 

karin@catharina.nu 
06 24812484 

 
 
 
 
 

De Catharina Dansparade wordt mede mogelijk gemaakt door: 

 MET DANK AAN KLÉPIERRE



Wie is die Catharina eigenlĲk? 
Hoog Catharijne, de Catharijnesingel, het Catharij
neconvent en de Catharinakathedraal zijn naar haar  
vernoemd. Iedere Utrechter zou haar moeten 
kennen.  
 
De legende 
De moedige Catharina van Alexandrië was geen 
vrouw om mee te sollen. Zij leefde rond 300 na Chris
tus en was bloedmooi en zeer belezen. Keizer Maxen
tius was verliefd op haar en vroeg haar ten huwelijk. 
Op haar weigering stuurde hij de ene na de andere 
verschrikking op haar af. Steeds wist zij te overleven, 
door trouw aan zichzelf te blijven. Uiteindelijk lukt 
het dan toch om Catharina te onthoofden. Na haar 
dood stroomde er melk uit haar borsten, die de stad 
van de pest bevrijdde. In 1122 is Catharina als Oos
terse heilige door de Johannieterridders naar 
Utrecht gebracht.   
 
Trouw aan zichzelf 
In een tijd van ziekte, geweld en interculturele 
conflicten bracht Catharina genezing en vrede. 
Haar naamdag op 25 november is door de VN uit
geroepen tot Internationale dag tegen geweld 
tegen vrouwen. De stad Utrecht staat nu, net als 
destijds het Egyptische Catharinagebied, voor de 
uitdaging van diversiteit: het samenleven in vrij
heid, verbinding en gelijkwaardigheid.  
 

De Catharina Dansparade volgt  
de route van Catharina  

en de Johannieters.

Catharina Powervrouwen 
 
De wereld heeft vrede nodig.  
En vrede heeft vrouwen nodig.  
 
We dansen de wereld mooier, veiliger en 
vrouwvriendelijker. Stichting Catharina Nu staat achter 
Global Goal 5: het empoweren van meiden, vrouwen 
en de vrouwelijke kracht in iedereen. De Catharina 
Dansparade is een kleurrijke stoet op weg naar 
gendergelijkheid. We roepen samen op tot liefde, 
respect en veiligheid. 

 
Catharina Dansparade 
 
Sluit je aan bij de Catharina Dansparade! Dans een 
Spaanse rumba, laat je meevoeren door Indiase dans 
en zing mee met Bella Ciao. Loop de hele parade  
mee of sluit spontaan aan langs de route. Met een 
swingende groep artiesten en deelnemers trekken  
we dwars door Utrecht, langs het leven van Catharina 
van Alexandrië en haar betekenis voor de Utrechter 
van nu. 



Karin Elich 
‘Let's dance’ 
Danseres, choreograaf, 
dansdocent en artistiek leider 
van Catharina Nu.

Charlotte van den Reek 
‘It’s not about seducing men, 
it’s about embracing 
womanhood’ (Dita von Teese) 
Danser, choreograaf en 
dansdocent in diverse stijlen, 
waaronder burlesque. 

Touchée Dance 
Company 

‘DARE2BYOU!’ 
Dansschool voor jong en oud, 
van amateurs tot 
semiprofessionals die hun 
grooves willen aanscherpen. 
Passie, energie en fun staan 
altijd voorop. 

Musicaz 
‘Music is what feeling sounds 
like’  
Een collectief van 
enthousiaste muzikanten uit 
alle windstreken, 
voortgekomen uit 
verbindende donderdagse 
muziekavonden in drie 
Utrechtse azc’s.

Tet Koffeman 
‘Op de pleinen van Utrecht eis 
ik ruimte op voor vrouwen en 
meiden’ 
Utrechtse zangeres, 
liedschrijver, zangcoach en 
dichter. Altijd op zoek naar 
verbindingen tussen mensen 
en plekken, vanuit idealisme 
en veranderingszin. 

Fermin Miranda 
Cáceres 
‘Jij hebt de kracht van de ziel’ 
Paraguayaanse ecoingenieur 
en muzikant, gespecialiseerd 
in LatijnsAmerikaanse en 
Spaanse muziek. Sinds 2010 is 
hij als partnerincrime 
betrokken bij het Catharina 
Project.

Koor Duniya 
‘Van alle talen thuis’ 
Duniya bestaat uit 51 
buurtgenoten en 
nieuwkomers. Samen zingen 
zij repertoire afkomstig van 
de koorleden zelf.

Chrada Sheoratan  
‘Dance in the presence of  
the divine’ 
Deze Indiase Bharatanatyam
danseres, docent, choreograaf 
en oprichter van dansschool 
Sudha Natya brengt met passie 
en enthousiasme Hindoe
mythen tot leven. 

Lilian Hak  
‘Rise and Shine today’ 
Zanger, songwriter, 
componist en producer die 
speels en krachtig door pop, 
jazz en avantgarde 
elektronica reist. 

Falu de Cádiz 
‘Als er een God bestaat, is ze  
een vrouw’ 
Utrechtse flamencozanger en 
koordirigent uit Cádiz. Zijn 
authentieke rauwe stem voert je 
onmiddellijk naar Spanje.  

Thijs de Klijn 
‘Thrill to the magic’ 
De Utrechtse gitarist Thijs de 
Klijn zorgt voor dat rauwe 
randje waaraan de echte jazz 
een groot deel van zijn 
charme ontleent. Hij 
begeleidt zangeres Lilian Hak 
in de parade. Duimalot 

‘Ik vertel mijn boodschap met 
de muziek. Samen zijn wij één’ 
Utrechtse woordkunstenaar, 
zoon van de hiphopcultuur en 
allround performing artist. 
Verovert podia met zijn 
debuut EP “Vriendendienst”. 

Oladom 
‘Dat wordt swingen!’ 
Utrechtse Sambaband Oladom 
speelt aanstekelijke opzwepende 
ritmes, waarop je geweldig kunt 
dansen. 

A r t i e st e n 
uitgelicht 

María Robles 
‘Voel je vrij om te bewegen en 
te stralen’  
Spaanse danseres, zangeres 
en muzikante vol zuidelijke 
kracht en schoonheid. 



Programma & Route 
19:00 uur 
Vertrek onder het Bollendak op het Stationsplein 
Eindpunt op het plein voor de Catharinakathedraal en het Catharijneconvent 

1 Hoog Catharijne, onder het Bollendak op het Stationsplein  
Catharina’s jonge jaren 
Artiesten: Karin Elich, Touchée Dance Company, Oladom.  
Onderweg: Oladom. 

2 Catharijne Esplanade  Ik ben verliefd op mezelf 
Artiesten: Koor Duniya. Onderweg: Oladom 

3   Vredenburg  Ik ben trouw aan mezelf 
Artiesten: Charlotte van den Reek en haar Burlesque
dansers.  Onderweg: Oladom, Musicaz 

4 Balkon van het Utrechts Conservatorium  Ik ben die ik ben 
Artiest: Fermin Miranda Caceres. 

5 Mariaplaats, bij de Pomp  Ik ben de fontein 
Artiesten: Chrada Sheoratan met haar Bharatanatyamdansers. 
Onderweg: Oladom, Lilian Hak, Thijs de Klijn 

6 Domplein, bij het Vrijheidsbeeld  Ik ben vrij
Artiest: Tet Koffeman. Onderweg: Oladom. 

7 Domplein, bij de Zonnebol  Ik ben de kracht 
Artiest: María Robles. Onderweg: alle muzikanten spelen samen.  

8 Plein voor het Catharijneconvent  Ik ben de  
verandering die ik wil zien in de wereld 
Artiesten: Falu de Cádiz met zijn flamencokoor, Samyra Steenen, Karin Elich 

Afsluiting 
Duimalot 

Zing je mee?  
Scan de QR code  
voor de tekst van  
Bella Ciao!
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